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   Pinksteren Feest van  

                  

 

19 MEI 2024 EERSTE PINKSTERDAG  

               BARTHOLOMEUSKERK BEEK 

m.m.v.  Marleen Moggré, orgel en muziek 
 
               Michelle van de Steenstraten, ouderling 
 

  voorganger: Diaken Theo van Driel 
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Musica pro Deo:  
Wartaal, F. Glaser 
 
Lied 239 
1   Kom Schepper God, o Heil'ge Geest, 
 daal in de mensenharten neer, 
 zij zijn uw schepselen geweest, 
 herschep hen in genade, Heer. 
 
2   Uw naam is Trooster. Gij geleidt, 
 o goddelijk geschenk, ons voort, 
 o balsem die ons werd bereid, 
 o bron van vuur, o levend woord. 
 
3   Ontsteek een licht in ons verstand 
 en maak tot liefde ons hart bereid, 
 geleid met milde vaste hand 
 ons zwakke vlees in zekerheid. 
 
4   Gij zijt door gaven zevenvoud 
 de vinger van Gods rechterhand, 
 die 's Vaders woord ons toevertrouwt 
 zodat het klinkt in ieder land. 
 
5   Weer van ons 's vijands list en nijd, 
 en geef ons vrede in plaats van haat, 
 opdat wij volgen waar Gij leidt 
 en mijden wat de zielen schaadt. 
 
6   Maak ons geloof zo vol en schoon 
 dat het de Vader leert verstaan 
 en Jezus Christus, 's Vaders Zoon, 
 o Geest van beiden uitgegaan. 
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7   Lof zij de Vader, lof de Heer 
 die uit de dood is opgestaan, 
 de Trooster ook zij lof en eer 
 en heerlijkheid van nu voortaan. 
   
Kyriëgebed, gevolgd door muziek: 
Aylesford piece, G.F. Händel 
 
Lied 672 
 
6   Vul aan wat ons ontbreekt, 
 want stukwerk is ons pogen. 
 En wat ons afleidt van 
 de vrede uit den hoge, 
 laat dat, verheven licht, 
 in vuur en wind vergaan. 
 Houdt Gij ons staande door 
 het wonder van Gods naam. 
 
7   Wie 's Heren Geest bezielt, 
 wie 's Heren woord doet zingen, 
 wie met ons vieren wil 
 het feest der eerstelingen, 
 die stemme met ons in 
 en prijze Gods verbond 
 dat Zij vandaag vernieuwt 
 en elke morgenstond. 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste Lezing: Genesis 11, 1 - 9 
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Lied 666 (mel. Valet will ich dir geben, zie lied 803) 
 
De Heer is opgetogen, 
Hij steeg boven ons uit. 
Wij staan met onze ogen 
voor een beslagen ruit. 
Daarop heeft Hij geschreven: 
Ik laat je niet alleen. 
Een glimlach van zijn vrede 
valt door die woorden heen. 
 
De Heer is in de wolken 
onttrokken aan ons oog. 
Maar Hij heeft alle volken 
zijn koninkrijk beloofd. 
Al blijft Hij nu verborgen 
in teken en in taal, 
straks, op de nieuwe morgen, 
zien wij hem allemaal. 
 
Tweede Lezing: Handelingen 2, 1 – 11 
 
Lied 679 
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1   Geweldige, gedreven wind, 
 die valt met groot gedruis, 
 die rukt aan muren, dak en bint, 
 gij vult dit huis. 
 
4   Geweldige, Gij vult dit huis 
 en slaat de tongen los, 
 Gij maakt ons vurig dat het bruist 
 als jonge most. 
 
5   Gedrevene, uw teugel breekt 
 geliefde banden stuk 
 en al wat onontbeerlijk leek 
 wordt ons ontrukt. 
 
7   Gij, die niet te bedaren zijt, 
 laat ons toch tot de oogst, 
 o storm van vuur en tederheid 

 niet ongetroost! 
  

Evangelielezing Johannes 14, 8 - 17 
 
Lied 333 (2x) 
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Overweging 
                      
Muziek: 
Bourree 1, uit de 2e Engelse suite, J.S. Bach 
 
Lied 687 
 
1   Wij leven van de wind 
 die aanrukt uit den hoge 
 en heel het huis vervult 
 waar knieën zijn gebogen, 
 die doordringt in het hart, 
 in de verborgen hof, 
 en uitbreekt in een lied 

 en opstijgt God ten lof. 
  

2   Wij delen in het vuur 
 dat neerstrijkt op de hoofden, 
 de vonk die overspringt 
 op allen die geloven. 
 Vuurvogel van de vloed, 
 duif boven de Jordaan, 
 versterk in ons de gloed, 
 wakker het feestvuur aan. 
 
3   Wij teren op het woord, 
 het brood van God gegeven, 
 dat mededeelzaam is 
 en kracht geeft en nieuw leven. 
 Dus zegt en zingt het voort, 
 geeft uit met gulle hand 
 dit manna voor elk hart, 
 dit voedsel voor elk land. 
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Voorbede, met acclamatie 

 
 
Onze Vader 
 
Mededelingen en aankondiging van de collecte 
 
Collecte 
 
Muziek tijdens de collecte:  
Rêve, traditional 
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Slotlied 839 
 
Ik danste die morgen toen de schepping begon. 
Ik leidde de dans van de sterren, maan en zon. 
De golvende velden en de deinende zee 
en alles wat ademt, danste mee. 
 
Refrein: 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 
2. De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 
in Bethlehem zette de dans weer in. 
Refrein 
 
3. Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
Ik danste het lied van gerechtigheid. 
Refrein 
 
Zegen, afgesloten door gezongen Amen 
 
Musica pro Deo:  
Gavotte, uit de suite voor luit, J.S. Bach 
 
En dan is er koffie …. 
 
 


