
 
 

 

                        Kerkplein Ontmoetingskerk, 14 mei, 11.00-12.00 
Pelgrimeren is van oudsher op weg gaan naar een heilige plaats, zoals bijvoorbeeld 

Santiago of Lourdes. Deze maand kun je dicht bij huis bezig zijn met pelgrimeren.   

Een labyrint is een oud symbool dat in verschillende culturen voorkomt.  

Je kunt door de weg van het labyrint te lopen, een kleine pelgrimage maken. Dat 

gaan we gezamenlijk doen op het kerkplein.  U hoeft zich niet op te geven.  

Mocht u op 14 mei niet in de gelegenheid zijn, dan kunt u op 12 en 19 mei na de 

vieringen ook bij het labyrint kijken en het op eigen gelegenheid lopen. 

 

                                                        Ontmoetingskerk, 14 mei, 12.00-13.30  

Tijdens de lunch wordt het Bijbelverhaal dat in de komende dienst aan de orde komt 

besproken, volgens de methode lectio divina. Dit betekent goddelijke lezing of lezing 

met het hart. Deze manier is niet zozeer gericht op het vergaren van kennis, maar 

meer op het stilstaan bij wat God jou persoonlijk te zeggen heeft in de tekst. 

Neem behalve brood ook je Bijbel mee. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Wouter Slob en Marije Klijnsma 

 

                                          Ontmoetingskerk, 16 mei, 10.30-12.00 

Bijeenkomsten van de rouwverwerkingsgroep, om stil te staan bij het verlies van 

een dierbare. Met gedichten, muziek en gesprek.  Op de donderdagochtend 16 en 

30 mei en 13 juni.  Begeleiding en meer info: Joska van der Meer, 

joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net. 

 

door Ontmoetingskerk, 18 mei, 14.30 

‘Over de Horizon’ 

Koor Surplus zingt deze middag werken van onder meer Dvořák, Brahms en 

Vaughan Williams. 

Entree: 15,00/17,50 euro, tickets: www.koorsurplus.nl 

 

Ontmoetingskerk, 25 mei, 11.00-13.00  

Om op zaterdag 12 oktober a.s. een mooie markt neer te zetten, hebben we goede 

tweedehands spullen nodig. U kunt deze op zaterdag 25 mei tussen 11.00 en 

13.00 uur aanbieden bij de Ontmoetingskerk. Volgende inzamelzaterdag: 29 juni. 

Opslagruimte en medewerkers: 

We hebben behoefte aan meer opslagruimte en ook medewerkers door het jaar of 

op en rond de Klaasmarkt kunnen we goed gebruiken. Aanmelden kan via 

klaasmarktdukenburg@gmail.com. 

Klaaswinkeltje: 

Als u in de buurt bent, loop gerust de Ontmoetingskerk binnen om rond te snuffelen 

in het Klaaswinkeltje. Naast allerhande goede en goedkope gebruiksvoorwerpen 

vindt u er ook sieraden, religieuze artikelen en boeken. 
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Ds. Wouter Slob 

 
Yolande van Dijk 

  
Anja Smit 

  
Arjan Mulder                                    

  
Kindernevendienst: Hendrik-Jan Bosman 

Koffieschenker:        Nettie Buitenhuis  

  
De diaconale collecte in de dienst is 

vandaag bestemd voor algemeen 

diaconaal werk. De tweede collecte is 

bestemd voor de PGN.  

Bijdragen kan digitaal, door een gift in de 

collectezakken of via de 

rekeningnummers van de diaconie en de 

kerk. 

  
Pinkteren, zondag 19 mei  

- Ontmoetingskerk      10.30 uur     

Oecumenische viering met Ds. Rainer 

Wahl en Pastor Joska van der Meer  

m.m.v. Cantorij en Gregoriaans koor 

- Maranathakerk          9.30 uur     

 Ds. Wouter Slob 

- Bartholomeuskerk     10.00 uur     

Diaken Theo van Driel  

Maranathakerk      

26 mei     Ds. Wouter Slob      9.30 

  
zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl  

Kopij voor de Zondagsnieuws kunt u tot 

donderdag 12:00 uur per e-mail 

insturen. Aanleveren als tekstbestand 

zonder opmaak. 

Als u het Zondagsnieuws digitaal wilt 

ontvangen of ervoor wil afmelden, kunt 

u dit aangeven via 

ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl 

mailto:ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl


 

Door de ouderling van dienst. 

 

Oud.:  Keren wij ons stil tot God 

De gemeente gaat staan. 

Stilte  - aansteken van de tafelkaarsen  

 

Psalm 68: 1, 2 God richt zich op 

Dit wordt staande gezongen. 

Oud.:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 

Die trouw is tot in eeuwigheid. 

Oud: Die niet loslaat het werk van zijn handen 

 
 

Oud.: God, U die het licht bent voor de wereld, 
 in de naam van ieder van ons, die geen 

ander uitzicht heeft dan het duister om hem 
of haar heen, vragen wij U: wees aanwezig! 

Allen: God, U die de weg, de waarheid en het leven 
bent, in de naam van ieder van ons,  

 die van U vervreemd geraakt is door verdriet, 
pijn, of verlies, vragen wij U: wees aanwezig!  

Oud.: God, U die liefde bent, 
 in de naam van ons allen hier bijeen  
 en in de naam van ieder die hunkert naar 

liefde en genegenheid,  vragen wij U: 
Allen: Laat Uw liefde stromen in ons, geef ons 

hoop en geloof, wees aanwezig bij ons.      
Amen.  

 

Glorialied ‘Samen in de naam van Jezus’   

1, 2, 3 

   Exodus 19: 1-11 

Lied 941:  1, 2, 3, 4  

Waarom moest ik Uw stem verstaan 

 

  Johannes 17:  14-26 

339a  U komt de lof toe 

Lied 919:  1, 2, 3, 4 

Gij die alle sterren houdt 

368f   God van leven en licht 

 

Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd 

worden,  laat Uw koninkrijk komen,  laat Uw wil 

gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  

En breng ons niet in beproeving, maar red ons van 

het kwaad.   Want aan U behoort het koningschap, de 

macht en de majesteit, in eeuwigheid   Amen  

 

Lied 487  De Heer heeft mij gezien  

 

 

De zegen wordt staande ontvangen.  

Gevolgd door driemaal gezongen Amen.  


