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Je zou het niet denken als je de wonderlijke en sprookjes-
achtige vormen van het gebouw in wording ziet, maar aan 
de Sagrada Familia in Barcelona wordt al ruim 150 jaar 
gewerkt. 

Het spectaculaire ontwerp is van de beroemde architect 
Antoni Gaudí, die de oorspronkelijke architect verving. 
De crypte was toen al gereed, en Gaudí moest zijn 
ontwerpen dus in die van een ander invoegen. 
Dat is geweldig goed gelukt; de 
kerk is één van de spectaculair-
ste en indrukwekkendste uit de 
christelijke geschiedenis. Het is 
dan ook een publiekstrekker van 
jewelste. Dat is in feite hard nodig, 
want de bouw wordt niet gesubsi-
dieerd en moet uit schenkingen en 
entree worden betaald. 

Dat het een enorm commercieel 
succes zou worden had niemand 
kunnen bedenken, en was zeker
niet de inzet van Gaudí. Hoewel 
hij zeker ook een zakelijk instinct 
had, wilde hij juist met deze kerk 
alle eer aan God geven, en geen 
geldmachine ontwerpen. 
De voorgenomen kolossale toren 
die Christus moet vertegenwoor-
digen is dan ook met opzet een 
meter lager dan de hoogste berg 
in Barcelona; Gaudí wilde niet met 
de schepper wedijveren!

Er is veel te zeggen over deze kerk, niet alleen bouwkundig 
en architectonisch, maar ook theologisch. Gaudí was een 
zeer gelovig katholiek man en heeft de theologische 
bedoelingen nauwgezet bedacht en uitgewerkt. Het is 
dan ook een feest om deze kerk met theologische ogen 
te bekijken. De twee ingangen aan de zijkanten springen 
daarbij meteen in het oog. Aan de ene kant de façade van 
de geboorte, aan de andere kant die van het lijden.  
Kerst en Passie dus.  
 
Gaudí zelf heeft de geboortefaçade nog gesuperviseerd 
en oog gehouden op alle fijne en interessante details. Het 
is groot en complex geheel, waarin de vreugde en liefelijk-
heid van het kerstverhaal in steen is uitgehouwen. Mooi en 
aantrekkelijk.

Hoe anders is dat aan de andere kant van de kerk. De 
façade van het lijden is in grote, harde, brute hompen steen 
uitgevoerd. Jaren na de dood van Gaudí bovendien. Op het 
eerste gezicht zou je kunnen denken dat de hand van de 
meester dan dus ontbreekt en dat een opvolgende kun-
stenaar zo nodig zijn eigen draai er aan wilde geven. Maar 
dat is niet het geval. Hoewel de uitvoerende beeldhouwer, 
Josep Maria Subirachs, inderdaad zijn signatuur duidelijk 
achter heeft gelaten (o.a. in portretten van Gaudí en van 
hemzelf) is de opzet geheel volgens bedoeling van Gaudí 
zelf. 

Het hoekige en ruwe karakter van de afbeeldingen geven 
uitdrukking aan de hardheid en de ruwheid van het lijdens-
verhaal waarvoor over gaat.

In de kerstvieringen van de Vrouwendiensten heb ik wat 
verteld over de geboortefaçade. Maar eigenlijk vind ik die 
Passiefaçade nog interessanter. Op weergaloze wijze heeft 
Subirachs het lijdensverhaal in steen weten uit te beelden. Hij 
weet zelfs figuren in de schemer weer te geven (als contouren 

die nog maar moeilijk zijn scherp te 
krijgen), integreert dingen als deuren 
prachtig in het ontwerp en maakt de 
harde steen soms bijna zo zacht als 
vlees. Erg indrukwekkend allemaal.

Wie een beetje op de hoogte is van 
het lijdensverhaal kanmak kelijk de 
verschillende scenes herkennen en 
volgen. Van het laatste avondmaal 
klimmen we via verraad en veroorde-
ling langs de lijdensweg omhoog naar 
Golgotha. De hele ‘Via Dolorosa’ in 
beelden uitgevoerd. Bovenin hangt 
Christus aan het kruis: zware stalen 
balken die deel van de bouwcon-
structie lijken te zijn. Een oud gat in 
de muur, was in het eerste ontwerp 
bedoeld als klein deurtje. 
Subirachs heeft het laten zitten, waar-
mee het nu de ingang naar het heilig 
graf is geworden. Ook deze beeld-
houwer weet de erfenis van de eerste 
architect betekenisvol te integreren.

Echt geniaal is echter een detail dat maar nauwelijks te zien 
is. Wie verder en hoger dan Christus kijkt moet diep in de 
schaduw van het baldakijn kijken. In brons hangt er iets dat 
doormidden gescheurd lijkt te zijn. Het is het voorhangsel van 
de tempel dat bij het sterven van Jezus doormidden scheurde. 
Niet echter in steen, maar in een veel duurder materiaal. Maar 
je moet moeite doen het goed te bekijken, want het zou ook 
zo maar een strooien dakje van twijfelachtige kwaliteit kunnen 
zijn.
Wie de moeite neemt wordt echter theologisch beloond. Ach-
ter dit ‘voorhangsel’ kun je iets van kleur zien. Je moet goed 
kijken, want er is door de ‘scheur’ alleen maar een glimp van 
te zien. Maar als je van onder steeds een beetje verschuift, 
kun je ontdekken wat er achter schuilgaat: het lam van open-
baring! Achter het voorhangsel blijkt het visioen van de hemel 
schuil te gaan. In heldere kleuren, en met het nodige goud 
bovendien. Maar je moet flink je best doen om het te kunnen 
zien. En dan alleen nog maar als glimp!

Ds Slob

Diaconie verhuisd naar Maranathakerk
Begin maart verhuisde de diaconie van De Haard naar de 
Maranathakerk. Het diaconaal bureau is 3 ochtenden in de week 
(maandag, dinsdag, donderdag) geopend in zaal 4. 
Ook het Kerkelijk bureau zit dinsdagochtend in deze zaal.
Het bezoek- en postadres van zowel de diaconie als het Kerkelijk 
bureau is: Maranathakerk, Steenbokstraat 86, 6581 TH Nijmegen
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Kerkdiensten

Kerkdienst online (terug)kijken

U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en 
Maranathakerk via internet beluisteren of (terug)kijken:
www.pkn-nijmegen.nl/eredienst/kerkdiensten-online

Vieringen in de Stille Week

Witte Donderdag (28 maart)
Maranathakerk		  20.00 uur	 ds. Wouter Slob (HA)
Ev. Lutherse Gem.	 19.30 uur 	 ds. Susanne Freytag (HA)
Stevenskerk		  19.30 uur	 ds. Pieter Endedijk

Goede Vrijdag (29 maart)
Bartholomeüskerk	 19.30 uur	 ds. Wouter Slob
Ev. Lutherse Gem.	 19.30 uur 	 diaken Theo van Driel
Stevenskerk		  19.30 uur	 Jan van Hooydonk
Studentenkerk		  16.00 uur	 Taizé viering

Stille Zaterdag (30 maart)
Ontmoetingskerk		  21.30 uur	 ds. Wouter Slob
Stevenskerk		  21.30 uur 	 ds. Richart Huijzer /
				    ds. Henk Gols
Studentenkerk		  21.30 uur	 ds. Marieke Fernhout

1e Paasdag (zondag 31 maart)
Bartholomeuskerk	 10.00 uur	 ds. Wouter Slob
Maranathakerk		  09.30 uur	 diaken Theo van Driel
Ontmoetingskerk		  09.30 uur	 ds. Machteld de Mik
Ev. Lutherse Gem.	 10.00 uur 	 ds. W. Boon (HA)
Stevenskerk O.C.P.	 10.00 uur	 pastor Ton Bun

Collecte voor:	 1.    Werelddiaconaat: Colombia
		  2.    PGN: onderhoud gebouwen

Zondag 5 mei
Maranathakerk		  09.30 uur	 Hettie Oudelaar
Stevenskerk O.C.P.	 10.00 uur	 lauden
Ev. Lutherse Gem.	 10.00 uur 	 ds. S. Freytag (HA)

Collecte voor:    	 1.  Kerk in Actie: Noodhulp Oekraïne
		  2.  PGN

Zondag 14 april
Ontmoetingskerk		  09.30 uur	 ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	 10.00 uur	 Trees Versteegen
Studentenkerk		  11.00 uur 	 viering

Collecte voor:    	 1.  Algemeen diaconaal werk
		  2.  PGN

Zondag 7 april
Maranathakerk		  09.30 uur	 ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	 10.00 uur	 ds. Wilma Hartogsveld
Ev. Lutherse Gem.	 10.00 uur 	 ds. B. Heubeck-Duijts

Collecte voor:    	 1.  Stichting Straatmensen
		  2.  PGN

Zondag 21 april
Bartholomeüskerk	 10.00 uur	 ds. Marieke Fernhout
Maranathakerk		  09.30 uur	 Egbert Fokkema
Stevenskerk O.C.P.	 10.00 uur	 lauden
Ev. Lutherse Gem.	 10.00 uur 	 ds. S. Freytag (HA)

Collecte voor:    	 1.  Stichting Bulawayo (Zimbabwe)
		  2.  PGN

Zondag 28 april 
Ontmoetingskerk		  09.30 uur	 wg. Liturgie & Eredienst
Stevenskerk O.C.P.	 10.00 uur	 ds. Perla Akerboom
Studentenkerk		  11.00 uur	 ds. Marieke Fernhout

Collecte voor:    	 1.   Algemeen diaconaal werk
		  2.  PGN: onderhoud gebouwen

Vrijdag 12 april
Bartholomeüskerk	 19.30 uur	 Taizé viering
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dinsdag		 26 maart	 Psalm 40dinsdag		 26 maart	 Psalm 40
woensdag		 27 maart	 Marcus 14:1-11woensdag		 27 maart	 Marcus 14:1-11
donderdag		 28 maart	 Marcus 14:12-31donderdag		 28 maart	 Marcus 14:12-31
vrijdag		 29 maart	 Marcus 14:32–15:47vrijdag		 29 maart	 Marcus 14:32–15:47
zaterdag		 30 maart	 Jeremia 33:1-11zaterdag		 30 maart	 Jeremia 33:1-11
zondag	 31 maart	 Marcus 16:1-8zondag	 31 maart	 Marcus 16:1-8
maandag	 1 april	 Marcus 16:9-20maandag	 1 april	 Marcus 16:9-20
dinsdag		 2 april	 Jeremia 33:12-18dinsdag		 2 april	 Jeremia 33:12-18
woensdag		 3 april	 Jeremia 33:19-26woensdag		 3 april	 Jeremia 33:19-26
donderdag	 4 april	 Deuteronomium 1:1-18donderdag	 4 april	 Deuteronomium 1:1-18
vrijdag	 5 april	 Deuteronomium 1:19-33vrijdag	 5 april	 Deuteronomium 1:19-33
zaterdag 	 6 april	 Deuteronomium 1:34-2:1zaterdag 	 6 april	 Deuteronomium 1:34-2:1
zondag	 7 april	 Deuteronomium 2:2-15zondag	 7 april	 Deuteronomium 2:2-15
maandag	 8 april	 Deuteronomium 2:16-25maandag	 8 april	 Deuteronomium 2:16-25
dinsdag	 9 april	 Deuteronomium 2:26-37dinsdag	 9 april	 Deuteronomium 2:26-37
woensdag	 10 april	  1 Johannes 1:1-7woensdag	 10 april	  1 Johannes 1:1-7
donderdag	 11 april	 1 Johannes 1:8-2:2donderdag	 11 april	 1 Johannes 1:8-2:2
vrijdag	 12 april	 1 Johannes 2:3-11vrijdag	 12 april	 1 Johannes 2:3-11
zaterdag 	 13 april	 1 Johannes 2:12-17zaterdag 	 13 april	 1 Johannes 2:12-17
zondag	 14 april	 Micha 4:1-8zondag	 14 april	 Micha 4:1-8
maandag	 15 april	 Psalm 4maandag	 15 april	 Psalm 4
dinsdag	 16 april	 1 Johannes 2:18-27dinsdag	 16 april	 1 Johannes 2:18-27

woensdag	 17 april	 1 Johannes 2:28-3:8woensdag	 17 april	 1 Johannes 2:28-3:8
donderdag	 18 april	 1 Johannes 3:9-17donderdag	 18 april	 1 Johannes 3:9-17
vrijdag	 19 april	 Psalm 33vrijdag	 19 april	 Psalm 33
zaterdag	 20 april	 Johannes 10:1-10zaterdag	 20 april	 Johannes 10:1-10
zondag	 21  april	 Johannes 10:11-18zondag	 21  april	 Johannes 10:11-18
maandag	 22  april	 Psalm 65maandag	 22  april	 Psalm 65
dinsdag	 23  april	 Deuteronomium 3:1-17dinsdag	 23  april	 Deuteronomium 3:1-17
woensdag	 24  april	 Deuteronomium 3:18-29woensdag	 24  april	 Deuteronomium 3:18-29
donderdag	 25  april	 Deuteronomium 4:1-9donderdag	 25  april	 Deuteronomium 4:1-9
vrijdag	 26  april	 Deuteronomium 4:10-20vrijdag	 26  april	 Deuteronomium 4:10-20
zaterdag	 27  april	 Psalm 22:1-22zaterdag	 27  april	 Psalm 22:1-22
zondag	 28  april	 Psalm 22:23-32zondag	 28  april	 Psalm 22:23-32
maandag		 29 april	 Deuteronomium 4:21-31maandag		 29 april	 Deuteronomium 4:21-31
dinsdag		 30 april	 Deuteronomium 4:32-40dinsdag		 30 april	 Deuteronomium 4:32-40
woensdag		 1 mei	 Psalm 107:1-9woensdag		 1 mei	 Psalm 107:1-9
donderdag		 2 mei	 Psalm 107:10-22donderdag		 2 mei	 Psalm 107:10-22
vrijdag		 3 mei	 Psalm 107:23-32vrijdag		 3 mei	 Psalm 107:23-32
zaterdag		 4 mei	 Psalm 107:33-43zaterdag		 4 mei	 Psalm 107:33-43
zondag	 5 mei	 1 Johannes 4:1-10zondag	 5 mei	 1 Johannes 4:1-10
maandag	 6 mei	 1 Johannes 4:11-21maandag	 6 mei	 1 Johannes 4:11-21
dinsdag		 7 mei	 1 Johannes 5:1-12dinsdag		 7 mei	 1 Johannes 5:1-12
woensdag		 8 mei	 1 Johannes 5:13-21woensdag		 8 mei	 1 Johannes 5:13-21

BijbelleesroosterBijbelleesrooster

Het fundament van je leven
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Zoals ik in een eerdere bijdrage aan Over & Weer schreef, 
kent de Studentenkerk een diversiteit aan vieringen. Daar 
wil ik nu de Taizévieringen uit lichten, die elke woensdag-
middag van 12.45 tot 13.15 uur worden gehouden, en door 
en voor studenten worden georganiseerd. 

Het verwondert én verheugt mij altijd weer om te zien 
hoe volkomen vanzelfsprekend en van ganser harte de 
studenten deze vieringen vorm en inhoud geven. Als ik 
op woensdag achter mijn bureau zit met mijn blik op de 
deuropening van de kerk zie ik ze binnenkomen; eerst 
de coördinatoren die op tijd zijn om alles klaar te zetten, 
gevolgd door binnendruppelende studenten die hun jas 
ophangen, een liturgie en een Taizé-boekje pakken en een 
plek in de kerk zoeken. Dat kan op een stoel zijn of op een 
laag Taizé-bankje.
 

Over de altaartafel hangt een 
groot oranje doek – oranje is 
de kleur van Taizé – en daar 
tegenaan staat het Taizékruis. 
Het kleed is groot genoeg om 
nog een stuk van de vloer te 
bedekken; daarop staan waxine-
lichtjes die ontstoken zullen 
worden. 

De ene keer zijn er tien studenten, de andere keer dertig, 
maar hoe weinig of veel het er ook zijn: deze viering geeft 
mij altijd weer de bevestiging dat ‘de lofzang gaande wordt 
gehouden’. Dat er altijd weer mensen zijn die samen willen 
komen rond lied en stilte, woord en gebed.

Het is een korte viering waar-
in veel gezongen wordt, een 
Bijbeltekst wordt gelezen en 
altijd een citaat klinkt. Dat kan 
van Bonhoeffer zijn, van Nelson 
Mandela of Mahatma Gandhi – 
het is prachtig om te zien dat de 
studenten altijd weer iets zinvols 
hebben gevonden.
En er is de stilte – zoals in Taizé zelf. Samen 
stil zijn en in die stilte ervaren dat je niet alleen bent, zelfs 
al heb je je ogen dicht. Na de stilte volgen de gebeden, 
waarvoor iedereen wordt uitgenodigd die een voorbede wil 
doen. Sommigen bidden hardop, anderen in stilte, bij elke 
voorbede wordt een kaarsje ontstoken. En als de viering 
ten einde is, is er altijd nog de gelegenheid samen door te 
zingen – en de meesten blijven dan samen zingen.

Dit jaar zal de Goede Vrijdagviering in de Studentenkerk 
een Taizéviering zijn, zoals die elke vrijdagavond in Taizé 
gevierd wordt. Gedeelten uit het lijdensverhaal worden 
gelezen, er wordt gezongen en aan het einde van de viering 
is er voor iedereen gelegenheid naar voren te komen, naar 
het Taizékruis, en daar je gedachten en gebeden, je zorgen 
en je lasten, aan Christus toe te vertrouwen – Gods hart 
voor mensen. We kijken ernaar uit.

U allen een goed vervolg van de Veertigdagentijd gewenst 
en alvast een gezegend, vrolijk én opstandig Paasfeest!

Met een hartelijke groet,
Ds. Marieke Fernhout 
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In 1946 ging ik voor het eerst naar de kleuterschool. Het 
was wel even wennen. Het was een Christelijke school, die 
in een kerkzaaltje huisde. Het eerste gebod dat ik opgelegd 
kreeg was: je mag absoluut niet kijken onder het bidden. Dat 
deed ik vanzelfsprekend toch al niet, maar het vermelden 
van dit ongewenste gedrag maakte me gewoon nieuwsgierig 
en wat onrustig. Gevolg daarvan was dat ik op mijn stoeltje 
zat te wippen en achterover sloeg. Ik kreeg een vermaning 
en hield me voortaan braaf volgzaam in het uitvoeren van 
opdrachten.
Zo vlak na de oorlog was er nog heel weinig spel- en 
knutselmateriaal. We hadden 1 bal voor het buitenspelen 
en we konden binnen tekenen, prikken en vlechten. Prikken 
vond ik werkelijk een onzinnige en afschuwelijke bezigheid; 

wat bereikte je ermee? 
Vlechten met stroken 
papier was iets minder 
erg, evenals afbeeldingen 
kleuren, maar waarom 
moest dat altijd binnen de 
lijntjes? Nee, ik was dol op 
vrij tekenen.

Mijn zusje en ik vonden het mooi om ons haar te laten groei-
en, maar begonnen steeds meer een hekel aan dat geklit te 
krijgen. Huilpartijen te over als mijn moeder ons kamde en 
borstelde en uiteindelijk een paar vlechtjes in 
ons haar fabriceerde. En elke morgen weer 
tot ze er genoeg van had. Ze stelde voor dat 
we voortaan kort haar zouden dragen, dan 
waren we van de narigheid af. We gingen 
naar de kapper en stonden daarna wat be-
teuterd met elk 2 vlechtjes in onze handjes.  

Vlechten, verbindingen leggen met mensen 
om ons heen, doen we allemaal in meerdere of mindere 
mate. We zijn echter wel vaak heel individualistisch bezig en 
dan wordt er niet veel gevlochten terwijl vlechten eigenlijk 
levensbelangrijk is.   Gevlochten touw, pitriet, wilgentenen 
zijn namelijk ijzersterk en kunnen heel veel (ver-)dragen; 
dus onze vervlechtingen…. Vul u het  maar in. Wanneer je 
echter met jezelf flink in de knoop zit, heb je iets speciaals 
nodig: de knopen moeten er uit en dat kan pijn doen of je 
moet er de schaar in zetten en opnieuw beginnen.

Wat fijn dat er Eén is, die je om hulp kunt vragen. En dat Hij 
medemensen op jouw pad zet om jou verder te helpen. En 
misschien wordt die ander wel onderdeel van jouw nieuwe 
vlechtwerk. En voor dit vlechtwerk…. teken ik.

Michèle van der Steenstraten

GO en de vlechtjes
Soepie Doen 
Schuif aan voor gezelschap en soep

Nu de diaconie verhuisd is naar de Maranathakerk, nodigen 
we u daar graag uit voor Soepie Doen. Op dinsdag 16 april 
is iedereen van harte welkom en eten we samen een vers 
gemaakte (vegetarische) soep met brood.

Lijkt u dat wat en heeft u behoefte aan wat gezelligheid?
of vindt u het gewoon leuk om met andere mensen te 
praten over van alles wat u bezig houdt?

Inloop met koffie/thee vanaf 12.00 uur en om 12.30 uur 
komt de soep op tafel. Een kleine bijdrage voor de soep 
wordt gewaardeerd, maar is zeker geen verplichting
.

Nacht van de vluchteling
Loopt u mee?

De werkgroep Inspiratie wil inventariseren hoeveel belang-
stelling er is voor deelname aan de Nacht van de Vluchteling 
2024 op zaterdag/zondag 15/16 juni. U kunt 10, 20 of 40 km 
lopen. 

Voor wie 10 km te ver is, is deze afstand eenvoudig op te 
splitsen in 2 keer 5 km, met een wisseling bij Moeke aan de 
Lentse Plas.

Wilt u meedoen, stuur dan een mail naar:
inspiratie@pkn-nijmegen.nl.
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Al 25 jaar ....staat de koffie op woensdag- en vrij-
dagochtend klaar bij 'de Aanloop' in de 
Ontmoetingskerk voor een ieder die zin heeft in 
een praatje en een lekker kopje koffie of thee.

Dit jubileum vieren we op woensdag 17 april 
met een feestelijke koffieochtend in zaal A van 
10.00 - 11.30 uur. Een hartelijk welkom voor ieder 
die dit met ons mee wil vieren.

Namens de voorbereidingsgroep,
Nettie Buitenhuis

In Gods naam 
Bastiaan Ragas in De Lindenberg

Hoe ga je in godsnaam met het leven om?
In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt 
Bastiaan Ragas in zijn theatervoorstelling naar antwoorden 
in een eeuwenoud verhaal. Hij neemt u mee door de Bijbel 
met muziek van Bach tot Presley, humor, ontwapende kwets-
baarheid en confronterende dialogen. Een reis door het 
meest geciteerde en misschien wel onbegrijpelijkste boek 
ter wereld: de Bijbel.

Ella Heusinkveld: “Ik heb de voorstelling al meegemaakt in 
Ede. Het was echt ontroerend, prachtig en neemt je mee! 
De voorstelling heeft me zo geraakt dat ik na afloop dacht: 
dit zou ik ook met gemeenteleden in Nijmegen willen delen.”

En die gelegenheid is er: Bastiaan Ragas treedt 
woensdag 29 mei op in de Lindenberg in Nijmegen.

Via de PKN is een speciale aanbieding geregeld voor 
de plaatselijke kerken. De werkgroep Inspiratie heeft 
40 toegangskaarten voor het gereduceerde tarief van 
€ 15,- per stuk beschikbaar. Wilt u van dit aanbod gebruik 
maken, stuur dan een mail: inspiratie@pkn-nijmegen.nl. 
We zullen volgens het principe wie het eerst komt,
de kaarten verkopen.

Mochten de aanbiedingskaarten zijn uitverkocht, dan zijn er 
mogelijk nog enkele kaarten voor € 25,- te bestellen via de 
reguliere verkoop: https://petrus.protestantsekerk.nl/
evenementen/bastiaan-ragas-nijmegen/bestellen/

Kerk Plus 

De meeste Kerk Plus-activiteiten sluiten 
direct aan op de dienst; het kopje koffie of thee neemt u mee. 

•   Zondag 7 april is Kerk Plus een Emmauswandeling na de 
    dienst in de Maranathakerk. 
•   Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag begint Kerk Plus al 
    vroeg in de ochtend. We verzamelen om 07.45 uur bij De 
    Refter in Ubbergen en dauwtrappen naar de Stevenskerk 
    waar Wouter Slob de dienst verzorgt. U kunt u opgeven bij 
    jvanderzande8@upcmail.nl.
•   Zondag 17 juni is Kerk Plus na de dienst van Bauk Zondag 
    in de Ontmoetingskerk en zal er aandacht zijn voor 
    bewoners van de Pompekliniek.

Zodra er meer informatie over deze activiteiten is, leest u dit 
op de app, de website, de nieuwsbrief of in Over & Weer.

Koorconcert op campus van Radboud Universiteit

Donderdag 11 april vindt in de trappenhal van 
het Grotiusgebouw een bijzonder concert plaats. 
Drie koren vertellen het levensverhaal van Titus 
Brandsma, gezien vanuit de personages uit het 
verhaal. Ook onze vragen komen aan bod: Wie 
was Brandsma? Wat deed hij? Wat bezielde hem? 
Wat betekende hij voor anderen? En wat betekent 
dat voor ons, vandaag? 

Hendrik Jan Bosman schreef de teksten, in het 
Nederlands, Fries, Duits en Engels; de teksten en 
vertaling worden boven de koren geprojecteerd. 
Willibrord Huisman schreef de muziek: toeganke-
lijke onbegeleide koormuziek, soms éénstemmig, 
soms driekorig, her en der met zang door publiek.

Plaats: Radboud Universiteit, Grotiusgebouw,
(Montessorilaan 10, 6525 HR Nijmegen)
Tijd: donderdag 11 april van 19:00 - 20:30 uur
(inloop vanaf 18:30 uur, napraten naderhand)
Toegang: vrijwillige bijdrage achteraf (richtbedrag 
voor wie het betalen kan: € 15,-)
Komt u van ver of bent u slecht ter been, reserveer 
dan: willibrordhuisman.nl/brandsma/reserveren.

17 april: jubileum ‘de Aanloop’

Brandsma, een verhaal voor vandaag
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De Kleine Kerkenraad vergaderde de laatste keer op 15 
februari van dit jaar, met veel aandacht voor presentatie van 
en onderlinge informatie-uitwisseling door de thematische 
werkgroepen. Doorgaans krijgt één werkgroep uitgebreid 
gelegenheid zich te presenteren. Dit keer viel de werkgroep 
Communicatie de eer te beurt. 

Presentatie werkgroep Communicatie 
Hiertoe waren enkele werkgroepleden bij de vergadering 
aanwezig. Er werd stilgestaan bij een aantal activiteiten die 
door de werkgroep zijn geïnitieerd. Genoemd werden: de 
nieuwe PGN-website, de kerk-app, de ‘glossy’ folder voor 
nieuw ingekomen gemeenteleden, het nieuwe Zondags-
nieuws, wat wijzigingen in de lay-out van Over & Weer en 
de opzet van een beeldbank. Al deze producten voldoen 
voor verschillende groepen binnen onze gemeente in een 
behoefte en er wordt goed op gereageerd. 
De aandacht werd erop gevestigd dat er ook – hoe kan het 
ook anders – wat aandachtspunten zijn. Zo wil de werkgroep 
wat meer aan de weg gaan timmeren met publiciteit over 
kerkelijke activiteiten die ook voor mensen buiten onze kerk 
interessant zijn. Te denken valt dan aan wijkkrantjes, De 
Brug en als het te pas komt de Nijmeegse katern van De 
Gelderlander. Ook leeft het idee om in Over & Weer kleine 
interviews met actieve gemeenteleden te gaan opnemen, of 
onderlinge gesprekjes tussen gemeenteleden bijvoorbeeld 
tijdens een wandelingetje of aan tafel. Verder zou er in Over 
& Weer aandacht moeten komen voor landelijk kerknieuws. 
De actualisatie van het zogenoemde ‘Smoelenboek’ en de 
verbreding daarvan naar de secties Du/Lin en Landwijk is 
nog onzeker. Dit hangt af van een beschikbare tweede 
fotograaf. Hier wordt nog naar gezocht. 
Voor de verschillende nieuwe activiteiten zoekt de werk-
groep nog naar extra versterking. 

Andere werkgroepen
Naast lopende zaken werd vanuit de werkgroep Beheer/
CvK gemeld dat er een ambtelijk secretaris (geen ambts-
drager) voor het College van Kerkrentmeester is gevonden 
in de persoon van mevr. Janneke Langen – een belangrijke 
versterking van dit college. De functie van penningmeester 
zal dan met het bestuurlijk secretariaat – waarvoor het ambt 
verplicht is – worden gecombineerd in de persoon van mw. 
Yvonne Sans. Hiervoor moet nog wel toestemming worden 
gevraagd aan de Classis. 
Naast deze versterking is er voor het CvK nog verdere 
versterking nodig, vooral op bouwtechnisch terrein.   

De werkgroep Pastoraat kon als ‘bijzonderheid’ melden, 
dat een gemeentelid bereid is gevonden bezoekwerk op zich 
te gaan nemen. Dat is dhr. Peter Verdoorn. Hij zal als lid de 
werkgroep Pastoraat gaan versterken. 

De werkgroep Inspiratie bereidt verschillende ‘Kerk-plus’ 
(nieuwe naam voor Koffie-plus) activiteiten voor, waaronder 
het onder de aandacht brengen van theatervoorstelling ‘In 
Gods naam’ van Bastiaan Ragas, op 29 mei aanstaande in 
de Lindenberg. De PGN zal een aantal kaarten gaan aan-
schaffen voor belangstellende gemeenteleden. 
Opgave bij de werkgroep Inspiratie (contactadres zie het 
colofon in deze Over & Weer). 

De andere werkgroepen gingen kort in op lopende zaken 
binnen de eigen gelederen. Het blijkt telkens weer dat de 

onderlinge informatie en elkaar tijdig attenderen op 
komende activiteiten van wezenlijk belang is.  

Basis-preekrooster 2025
Ook stond de vaststelling van het basis-preekrooster 2025 
op de rol. De Kleine Kerkenraad heeft het voorstel ter zake 
door de werkgroep Liturgie & Eredienst na enkele aan-
passingen vastgesteld. Het basisrooster voor volgend jaar 
moet nu al worden vastgesteld met het oog op het zoeken 
naar gastpredikanten door ‘preekvoorziener’ mw. Connie 
Wasmus. 
Goed om te weten is, dat aansluitend op het Kerstspel door 
kinderen, als nieuwe activiteit een Kerstzangdienst gehou-
den zal worden. Dit idee zal overigens al dit jaar worden 
geconcretiseerd. 

Als slotonderwerp werd het PGN-standpunt over de Gaza-
oorlog besproken en vastgesteld. Zie hiervoor pagina 12 en 
13 in deze Over & Weer.

Gerbrand Hoek, scriba

Blik op de Kerkenraad (58)

VIND U HET FIJN 
OM IETS VOOR EEN ANDER 
TE KUNNEN BETEKENEN?

EEN GESPREK, 
EEN WANDELING, 

SAMEN UIT DE BIJBEL LEZEN 
OF ER GEWOON EVEN ZIJN

Neem dan contact op:
024 - 344 74 46
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Op 14 en 28 april en op 12 mei is de opbrengst van de 
diaconale collecte bestemd voor algemene onkosten voor de 
activiteiten van de diaconie van onze gemeente.

31 maart (Pasen): Kerk in Actie Werelddiaconaat Colom-
bia 
In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen 
naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren, die op zoek 
zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze 
aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder 
andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 
jongeren worden opgeleid voor werk in hotels, restaurants 
of foodtrucks, niet alleen als kok maar ook als receptionist, 
ober of achter de bar. (kerkinactie.nl/jongerenhoreca)

7 april: Stichting Straatmensen
Deze stichting, die voor 100 procent draait op de kracht 
van vrijwilligers en giften, deelt van maandag- tot en met 
vrijdagavond maaltijden en lunchpakketten uit aan dak- en 
thuislozen aan de Tweede Walstraat in Nijmegen. 

21 april: Stichting Bulawayo-Zimbabwe
Stichting Bulawayo zoekt financiële ondersteuning voor het 
Bulawayo Projects Center (BPC) in Zimbabwe. Het BPC 
is een interkerkelijke diaconale dienst van de kerken in 
Bulawayo (sinds 1993) die via vier centra ondernemers een 
opstap geven. Er worden vaktrainingen, stages en vaar-
digheidstrainingen gegeven aan jongeren die de kans niet 
hebben gehad om door te leren maar wel enthousiast zijn.

5 mei: Kerk in Actie noodhulp Oekraïne
Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties 
in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog 
blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kin-
deren een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan 
iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij trauma-ver-
werking. Meer lezen: kerkinactie.nl/oekraine

Diaconale collecten

Een goede preek gaat niet over ‘toen’, maar raakt aan 
het ‘nu’. Hoe moeten we denken over en omgaan met 
ontwikkelingen in de samenleving? Daar kunnen lastige 
en heikele thema’s bij zitten. Wat te denken van de gender-
discussie? Ooit was het biologische geslacht de basis van 
onze identiteit, maar inmiddels lijkt het een keuze te worden. 
Schiep God ons als man/vrouw* (*doorhalen wat niet is 
verlangd)?

Opnieuw organiseert de site Liberaal Christendom een 
preekwedstrijd en sluit die af met een avond in de Stevens-
kerk. De winnende preken (er zijn twee categorieën) worden 
gehouden en er is een omlijstend programma. 
Publiek toegankelijk, is de avond interessant voor ieder die 
belangstelling heeft voor hedendaagse verkondiging.
Zondag 19 april in de Stevenskerk, aanvang: 20.00 uur. 
Toegang vrij.

Preek-event in de Stevenskerk

Pelgrimeren is van oudsher op weg gaan naar een heilige 
plaats, zoals bijvoorbeeld Santiago of Lourdes. Tegenwoor-
dig worden mensen pelgrim vanuit verschillende motieven: 
religieuze, maar ook sportieve 
en sociale redenen of om voor 
zichzelf vast te stellen wat 
belangrijk is in hun leven. 
Pelgrimeren kan ook dichtbij 
huis. Meteen na Pasen bijv. 
met een Emmauswandeling. 
Net als de Emmausgangers 
twee aan twee in gesprek een 
uur onderweg zijn met een 
paar gespreksvragen.  
 
Emmauswandeling op 
woensdag 3 april:  
Start bij de Ontmoetingskerk 
om 12 uur met samen soep 
eten, om 13 uur een Emmauswandeling, rond 14 uur 
ontvangst bij terugkomst met koffie/thee. 

In april-mei kun je verder bezig zijn met pelgrimeren door:
•    Reizen zonder weg te gaan met o.a. luisteravonden
•    Inspiratie uit de pelgrimsoorden Taize (12 april, 18 uur)  
     Lourdes (7 mei, 15 uur) en Iona: samen wat eten en
     bidden en ervaringsverhaal van een pelgrim
•    Pelgrimage dichtbij: samen stukje van de weg naar 
     Santiago lopen, op Hemelvaartsdag 9 mei bedevaart 
     naar Katwijk of vroege ochtendwandeling van Beek naar 
     de Stevenskerk. 

Definitieve programma: zie websites en de nieuwsbrieven.

Voorjaarsprogramma Pelgrimeren

Er worden mailtjes met de titel ‘Dringend’ verstuurd alsof 
ze van onze dominee Wouter Slob afkomstig zijn. Er staat 
bijvoorbeeld in deze mailtjes: “Ik heb je nodig om een ​​taak 
voor me te doen. Ik kan niet praten aan de telefoon.”
Deze valse e-mails komen van het verzendadres:
dominee.pkn-nijmegen.nl@outlook.com. 

Doe hier niets mee en beantwoord dergelijke mailtjes niet! 
Als ds. Slob e-mailt, gebruikt hij daar zijn eigen mailadres 
voor. 

Waarschuwing voor valse e-mails
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     Nieuws vanuit de  

  			       vierplekken

   In memoriam

Contactadressen 

Pastores
Neem contact op met een van de 
pastores als u behoefte heeft aan 
een pastoraal gesprek of als u 
praktische hulp nodig heeft. 
Voelt u niet bezwaard, daar zijn 
onze pastores voor. 
 
-  Ds. Wouter Slob:  
   tel. 06 - 191 778 44  
   wouter.slob@pkn-nijmegen.nl  
 
-  Marije Klijnsma:  
   tel. 06 - 190 474 40 
   marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl 

Vertrouwenspersonen
-  Gerda Sollie:  
   solliegerda@gmail.com
-  Thomas van Heerde:  
    vanheerdethomas@gmail.com

In de Stille week zijn er zoals gebrui-
kelijk verschillende diensten. Ze zijn 
verdeeld over de drie kerken. In deze 
reeks volgen we het verhaal van het 
lijden Jezus. Zo leef je intensief naar 
Pasen toe. Van harte aanbevolen om 
alle diensten bij te wonen! Voorganger 
is steeds ds Slob.

Op 28 maart is het Witte Donderdag. 
Voorafgaande aan de dienst is er om 
18.30 uur een seidermaaltijd. 

De PGN app komt eraan

Direct Communiceren

Collecteren

Gemeentegids

Agenda voor Kerkactiviteiten

Kijk op www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/actueel
Of mail naar Communicatie@pkn-nijmegen.nl 

voor meer informatie

Jouw kerk altijd binnen handbereik!

Onze eigen 
PGN app is er!

Zoek in de Play Store 
of App Store op 
PGNijmegen

   Bij de diensten

dhr. Bulder
Op 26 februari is overleden dhr Anthony 
Willem (Tonny) Bulder. Afkomstig uit het 
oude Hees, verbleef hij geruime tijd in 
st Jozef en de laatste tijd in Huize Rosa. 
Een markante en flamboyante man, die 
er niet voor terug deinsde het voortouw 
te nemen. Dat was goed van pas ge-
komen op het voetbalveld, waar hij een 
glansrijke carrière als scheidsrechter 
had gemaakt. Tot op hoge leeftijd was 
hij bij de voetballerij betrokken (oa als 
consul bij NEC) en bij de scheidsrech-
tersorganisatie hier in Nijmegen. 
Ook in st Jozef en Huize Rosa gaf hij 
graag leiding. Bijvoorbeeld door stilte 
voor gebed te vragen aan tafel, of de 
protestanten onder de katholieke
medebewoners op te sporen en te 
organiseren. Met opgeruimd gemoed 
verwelkomde hij iedereen, en was altijd 
blij je te zien. 
Die levensvreugde had hij op de 
ochtend van overlijden zelfs nog, toen 
de kinderen contact met hem hadden. 
Maar in de loop van de zondag ver-
slechterde de situatie ineens drastisch. 
Toen de kinderen in de loop van de 
avond bij hem kwamen was al duidelijk 
dat het niet goed ging. Met het bidden 
van het Onze Vader kwam er rust, enke-
le uren later is hij, rond 01.30 overleden. 

Op 2 maart is afscheid genomen 
van Tonny Bulder. We wensen de 
nabestaanden troost en vrede toe.

Ds Wouter Slob

Co Smallegange
Co Smallegange, 96 jaar geworden, kon 
terugkijken op gouden momenten. Het 
leven met haar lieve man Joop. Met hun 
dochters. 

Maar steeds als Co en ik met elkaar 
praatten, kwam het ook op de jaren 
dat Joop en zij, samen met vriendin 
Sally, in de Petruskerk van Hees het 
kosterschap behartigden. Co was meer 
dan alleen maar moeder van Liesbeth 
en Hannie. In de Petruskerk was ze 
moeder van ons allemaal. Op zaterdag-
ochtend maakte ze met Sally de kerk 
voor de zondagse eredienst in orde, 
maar tevens ontving ze ook degenen 
die ‘toevallig’ even langs kwamen, zoals 
de organist, Gerrit Hengeveld die bij 
boer Nico bloemen had opgehaald om 
onder gemeenteleden uit te delen, en 
de mannen van de tuinclub. Ook on-
dergetekende voegde zich graag rond 
een uur of tien bij hen. Wat een prettige 
verbondenheid, die door de hartelijkheid 
van Co en de kwaliteit van haar koffie 
(daar was ze trots op) werd mogelijk 
gemaakt. Co zong vele jaren in het koor 
Pniël-Hees. Graag ook luisterde ze naar 
geestelijke liederen. Haar geloof bloeide 
in het zingen op.

Co is gestorven op 18 december. Kort 
voor het Kerstfeest hebben wij haar 
vanuit de Maranathakerk uitgevaren, de 
komende Heer tegemoet.

Henk Gols
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PVD Maranathakerk

Terugblik bijeenkomst 20 februari
Onze medewerkster Marjet de Haan 
heeft aan de hand van beelden verteld 
over haar ervaringen op de Bondeko 
school in Oeganda waar ze in 2017 een 
drietal maanden als vrijwilliger (leer-
kracht) meegewerkt heeft. Een school 
waar kansarme kinderen goed 
onderwijs krijgen. 
Ook vertelde ze over een 
project, waaraan ze heeft 
deelgenomen van Kerk in 
Actie, dat zich richt op straat-
kinderen in Kampala. 

Het was prachtig om te horen 
en te zien, wat deze projecten 
voor moois teweegbrengen 
in de levens van kinderen èn 
gezinnen daar.

De foto hiernaast spreekt 
boekdelen!

   Protestantse Vrouwendienst

De collecte kwam deze middag niet ten 
goede aan de PVD, maar werd be-
stemd voor het project van de Bondeko 
school en bracht het mooie bedrag van 
€200,- op. Daarvoor werden we hartelijk 
bedankt door de Bondeko stichting.

Paasviering 
De PVD- viering is op dinsdag 26 maart 
van half 3 tot ongeveer 5 uur.
Aan Pasen gaat de Lijdenstijd vooraf. 
We kunnen geen Pasen vieren zonder 
de aandacht voor  Jezus’ lijden. In de 
liturgie zullen we dan ook het lijden en 
sterven van Jezus gedenken met het 
Heilig Avondmaal en hoopvol eindigen 
met de viering van de Opgestane Heer. 
Ds. Slob zal erbij zijn.
Ieder die dit leest is welkom; ook een 
kennis van u zullen we hartelijk verwel-
komen, evenals belangstellenden uit 
Landwijk.
Na de viering is er een hapje en een 
drankje. Bij het huiswaarts keren is er 
voor ieder een kaart met Paasgroet en 
een voorjaarsplantje.
We hopen, dat u aanwezig kunt zijn. 

Een maaltijd waarin ook de achter-
gronden van het paasverhaal worden 
duidelijk gemaakt. Om 20.00 uur is dan 
de avonddienst waarin we de instelling 
van het avondmaal zullen gedenken. 
Zowel de maaltijd als de dienst is in de 
Maranathakerk.

Op Goede Vrijdag, 29 maart, is er 
dienst in de Bartholomeüskerk in Beek. 
We lezen het lijdens-evangelie uit Jo-
hannes met verschillende stemmen, we 
zingen en bidden. En vallen stil. Mede-
werking wordt verleend door de cantorij 
van de Maranathakerk. De dienst begint 
om 19.30 uur.

Op zaterdag 30 maart is er de 
Paasnachtviering. Deze dienst wordt 
in de Ontmoetingskerk gehouden en 
begint om 21.30 uur. We staan stil bij 
het graf en vieren de opstanding met 
het verwelkomen van het Licht. Zo wordt 
het tijdens deze dienst Pasen en als 
teken daarvan wisselen de liturgische 
kleden. Medewerking wordt verleend 
door Joy.

Paasochtend wordt in alledrie de kerken 
gevierd In de Maranathakerk staat de 
dienst onder leiding van diaken Theo 
van Driel. In de Ontmoetingskerk gaat 
ds Machteld de Mik voor. Deze diensten 
beginnen om 9.30 uur.  
In de Bartholomeüskerk in Beek gaat  
ds Slob om 10.00 uur voor. Van harte 
uitgenodigd om mee te jubelen: de Heer 
is waarlijk opgestaan!

Op 7 april is het beloken Pasen. Er is 
nog een vraag gesteld als onderwerp 
van de dienst: het huwelijk. In de Chris-
telijke traditie bepaald een belangrijk 
thema, maar staat het in de Bijbel ook 
zo centraal? Het gaat om verbintenis, 
om liefde (als stond dat lang niet altijd 
op de voorgrond!), seksualiteit, maar 
zeker ook om nageslacht en daarmee 
erfenissen. Wat is voor ons het belang 
van het huwelijk, en wat is de meer-
waarde van de kerkelijke bevestiging bij 
het burgerlijk huwelijk? De dienst is in 
de Maranathakerk en we lezen Matt 22: 
18-25. Ds Slob is voorganger.

Vrijdag 12 april kunnen we in de Bartho-
lomeüskerk in Beek een Taizé-dienst 
bijwonen. Prachtige liederen, met mooie 
teksten en passende stilte. De dienst 
begint om 19.30 uur.

Op 14 april komen we samen in de Ont-
moetingskerk. Een interessante vraag 
staat centraal: wat is het verschil tussen 
waarschuwen en dreigen? Zoals bekend 
is er het afgelopen jaar over vragen uit 
de gemeente gepreekt. Deze komt uit 
iets andere hoek: van een gespreks-

groep in de gevangenis. We lezen 
Daniel 12: 1-4 en Johannes 21: 15-17. 
Voorganger is ds Slob en medewerking 
wordt verleend door de cantorij.

Op 21 april gaat dhr. Egbert Fokkema 
vanaf 9.30 voor in de Maranathakerk. 
In de Bartholomeüskerk zal ds. Marieke 
Fernhout van de Studentenkerk voor-
gaan; deze dienst begint om 10.00 uur.

Op 28 april staat er een dienst door 
de werkgroep van Liturgie & Eredienst 
op de rol. De dienst vindt plaats in de 
Ontmoetingskerk.

Op 5 mei vieren we de dienst in de 
Maranathakerk. Voorgangster is mw. 
Hettie Oudelaar.

Hemelvaartsdag wordt op 9 mei gevierd 
in de Stevenskerk. Voorganger is ds 
Slob. Enthousiastelingen en durf-als 
worden uitgedaagd om vanuit Beek 
dauwtrappend naar de kerk te komen. 
Vroeg op! Maar terug worden we ge-
bracht. Let op nadere aankondigingen.

Op 12 mei is er nog één vraag in por-
tefeuille: ‘waarom ben jij ooit dominee 
geworden?’. Een wat persoonlijke 
vraag, gesteld door één van de kinde-
ren uit de gemeente. Een preek hoort 
misschien méér over de Bijbel dan over 
de dominee te gaan. Maar ik had me 
voorgenomen geen vraag uit de weg te 
gaan in dit project. Wat meer getuigenis 
dan Schrift-uitleg misschien… 
Voorganger is ds Slob
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Evangelisch-Lutherse
Gemeente Nijmegen

Vieringen in de Goede Week
De Stille Week is de voorbereiding op 
het belangrijkste feest van het jaar: 
Pasen. Dit jaar zijn er in de Lutherse 
kerk een aantal bijeenkomsten waarbij 
het lijden centraal staat. 

Op Witte Donderdag, 28 maart, om 
19:30 uur wordt în een dienst het laatste 
avondmaal herdacht van Jezus met zijn 
leerlingen. Nog altijd wordt in de kerken 
met brood en wijn het verbond gevierd 
van mensen en God. 

Op Goede Vrijdag 19 maart organiseert 
‘DichterbijOost’ een bijeenkomst met 
poêzle, beeld, klank en meditatie.
Tijdens deze samenkomst staan per-
soonlijk en universeel lijden in het licht 
van Pasen centraal. De bijeenkomst is 
tussen 14.00 - 15.00 uur en daama is er 
gelegenheid om in stilte te blijven.

Bijeenkomst op 16 april om 14.30 uur
Die middag komt Niek Edeling, ons nog 
wel bekend van een ‘huiskamerconcert’,  
zoals hij dat noemt. Hij benaderde ons 
zelf, omdat hij en zijn vriendin Monique 
Appels, zangeres en gitaarspeelster, zo 
genoten hadden van de sfeer en 
enthousiaste reacties van aanwezigen. 
Niek bespeelt allerlei, vooral onbekende 
en ook exotische instrumenten. Hij ziet 
zelfs kans om muziek te toveren uit een 
hulpmiddel (een kruk) voor revalideren-
den.  
Wij hopen weer velen te ontmoeten om 
samen een fijne middag te hebben.

Gift
Van Mevr. U. G. hebben we weer een 
gift van €25,00 ontvangen voor de 
Protestantse Vrouwen Dienst.
Ze kan tot haar spijt niet meer naar de 
middagen komen, maar laat ons zo 
voelen, dat ze de PVD een warm hart 
toe draagt.
Daar zijn we blij mee; onze hartelijke 
dank daarvoor!

Met een vriendelijke groet, 
namens alle medewerksters,

Addie Wanders: tel. 024- 355 84 71

PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert
Maandag 25 maart hadden wij onze 
Paasviering. Met een lekker kopje 
koffie /thee en een traktatie als start. 
Daarna ging ds. Wouter Slob voor in de 
Paasviering. Het thema van deze dienst 
“DE TAFEL VAN SAMEN.”

De heer Lolle Wynia verzorgt de bege-
leiding tijdens de dienst en speelt een 
aantal werken spelen op het orgel.
In deze dienst willen we, anders dan in 
het verleden, tevens samen het Heilig 
Avondmaal vieren. Na de viering gaan 
we met elkaar van een uitgebreide 
broodmaaltijd genieten. 

(Deze dienst is live uitgezonden en kunt 
u later terugkijken op uw pc of laptop 
via www.ontmoetingskerk.net (en klik 
op: Beelduitzendingen). Ook kunt u de 
viering terugkijken op uw tv-toestel. Ga 
hiervoor in het menu van uw afstands-
bediening naar You Tube en zoek of tik 
in ‘Ontmoetingskerk Nijmegen’.).

Wij wijzen u alvast op de volgende 
ouderenmiddag op donderdag 25 april 
om 14.00 uur. 
We hebben dan een gezellige middag, 
waarin we met elkaar verschillende 
spelletjes zullen spelen. De uitnodiging 
hiervoor zal nog bij u bezorgd worden.
We hopen u allen deze middag te zien.

Met vriendelijke groet,
de dames van de Vrouwendienst

Vieringen in de Goede Week
29 maart, Goede Vrijdag: Taizeviering 
rond het kruis. Aanvang 16.00 uur. 

30 maart, Paasnacht: belijdenis en doop 
van Adriaan Duiveman. Voorganger is 
ds. Marieke Fernhout. Aanvang 21.30 
uur. 

Oecumenische Studentenkerk

Op Goede Vrijdag is er om 19:30 uur 
een dienst waar het verhaal klinkt van 
Jezus’ einde. Hij werd vermoord door 
de mensen die hem haatten. Opvallend 
genoeg probeerde hij het geweld niet te 
sussen of te vermijden. Hij verdroeg het 
lijden en wees daarmee de weg naar 
bevrijding.

Op Stille Zaterdag is er om 19.30 uur 
een bijzondere uitvoering te horen van 
het Stabat Mater van Pergolesi, door de 
zusjes Renske en Boukje van Gelder.
Zij zingen al hun hele leven samen. In 
dit beroemde muziekstuk staat Maria 
centraal, de moeder van Jezus, die 
de dood van haar zoon beweent. 
De orkestpartij wordt vertolkt door 
accordeoniste Ilse Kok.

Op Paaszondag 31 maart is er om 
10.00 uur een feestelijke Paasdienst, 
waarin gevierd wordt dat de dood niet 
het laatste woord heeft.

 

Happietaria

Happietaria? Is dat een soort 
cafetaria? Nee, het is een pop-up 
restaurant voor een goed doel! Vijf 
weken lang schotelen studenten 
van de vijf christelijke studentenver-
enigingen in Njimegen hun restau-
rantgasten heerlijke maaltijden voor. 
Daarmee zamelen ze geld in voor 
een project van Tearfund: schoon 
drinkwater en goede sanitaire voor-
zieningen in een bergachtig deel 
van Oeganda.

Op het moment van schrijven 
verwacht men tussen 1 april en 3 
mei open te zijn, maar de locatie 
is nog onbekend. Reserveren is 
al wel mogelijk. Actuele informatie 
over Happietaria en het project in 
Oeganda is te vinden op: 
www.happietarianijmegen.nl

Activiteit
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Er heerst paniek op de afdeling. Weer! Vorige week lag de 
wifi eruit. Dat had tot gevolg dat het systeem op de laptop 
waarop alles, maar dan ook alles, wordt bijgehouden niet 
meer werkte. Dat werd weer schrijven in verschillende 
kleuren net als vroeger. De dagdienst In de ene kleur, 
de avonddienst in een andere kleur en de nachtdienst 
heeft ook zijn eigen kleur. Heb je er weleens opgelet dat de 
verpleging drie kleuren pennen op zak heeft? Daarom dus. 

De wifi kwam weer op gang, maar toen lag de tv eruit en 
dat was vooral lastig voor de patiënten. Helaas, de ellende 
ging nog door, want  nu nu lag de bel er uit. Het belsysteem 
lag helemaal op zijn gat en natuurlijk had alles met elkaar 
te maken. Even een nieuw systeem, nieuwe telefoons, 

nieuwe geluiden. 
Sommige identiek 
aan de eigen 
telefoon of van de 
patiënten. Na een 
paar dagen was 
de verpleging er 
net aan gewend 
en nu ging de bel 
niet meer, geen 
bel die het deed. 
En de bel, het 
oproepsysteem is 
onmisbaar op de 
afdeling. Wat nu?  

Wie het bedacht 
heeft, ik heb 
natuurlijk geen 
idee, maar alle 
patiënten kregen 
een wit plastic 
scheidsrechters-

fluitje. Als je een zuster nodig 
had, moest je op je fluitje 
blazen. Maar als je oud bent, 
als je last van je longen hebt, 
als je het niet begrijpt.... Zo weet 
ik er nog wel meer en het werkt 
niet, echt niet, net zo min als het bel 
systeem werkte dit ook niet. Gelukkig, 
al na een paar uur komt het systeem weer 
op gang en het fluitje, het fluitje mogen we houden. 
Het was toch maar een fluitje van een cent.

Een fluitje van een cent is het gebed gelukkig niet, zeker 
niet. Of juist wel?  Een fluitje van een cent, iets dat gemak-
kelijk is. Elk gebed komt aan, ook als je stem zwak is. 
Als je niet meer kan zingen ook. 
Jouw gebed, bij mij vaak verwoord in een lied, een lied voor 
God komt aan! 

In gezang 657 staat: “Al is mijn stem gebroken, mijn 
adem zonder kracht, het lied op andere lippen draagt mij 
dan door de nacht.” En wat gaf mij dat steun in die lange 
donkere nachten. 
Zingen, nee dat doe je niet in de nacht in een ziekenhuis, 
in het herstelcentrum. Gelukkig maar, dat anderen zingen, 
want zingen kan ik ook al niet meer. Maar in de kerk gaat 
het loflied door, de wereld over. Ook in mijn jeugd zongen 
we het al: “Zodat de dank u toezonden op aard’ nooit onder-
broken wordt, maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt.” Tegenwoordig staat het in 
het liedbundel bij gezang 393, maar van vroeger weet ik dat 
het in het grijze boekje met Enige gezangen stond dat ach-
terin mijn psalmboekje stond. Een gebed voor God door ons 
gesproken of gezongen, al is het onhoorbaar, zo makkelijk, 
het is een fluitje van een cent.

Een hartelijke groet van Loes Hogeweg 

Een fluitje van een cent

                                  
    

   
   

   
  C
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Kamers met Aandacht koppelt jongeren die uitstromen uit 
de jeugdzorg aan mensen die een kamer aan hen willen 
verhuren. 

Het project is gestart omdat veel uitstromende jongeren 
in de problemen komen. Ze kunnen nog niet volledig zelf-
standig wonen, vooral door het ontbreken van een vangnet. 
Ze missen familie, vrienden of buren die hen kunnen helpen 
bij, vaak heel simpele, dingen. Daardoor struikelen ze, 
terwijl ze met een klein beetje hulp wél zelfstandig 
overeind blijven.  
  
Rol verhuurder 
Bij Kamers met Aandacht zorgen jongeren voor zichzelf. 
Ze betalen zelf de huur en krijgen ondersteuning van hun 
vaste begeleider. Als verhuurder van een Kamer met 
Aandacht ben je dus geen hulpverlener. 
Je betrokkenheid gaat meer om kleine dingen, zoals vragen 
over een recept, het uitlenen van een oplader of hulp bij een 
belastingaangifte. Maar als je meer contact wilt, mag dat 
natuurlijk ook. 

Geschikte kamers 
Iedere kamer kan een kamer met aandacht worden. Zoals 
een zolderkamer bij een alleenstaande moeder of ouderen 
thuis, boven een winkel of een gastenverblijf in de tuin. 
Kamers met Aandacht besteedt veel aandacht aan de 
matching tussen verhuurders en jongeren. Jongeren hebben 
verschillende behoeftes en verhuurders verschillende mo-
gelijkheden. Door daar goed naar te kijken bij het koppelen, 
heeft het de grootste kans van slagen. 

Interesse 
Kunt/wilt U iets voor een jongere betekenen of wilt u meer 
informatie over onze stichting? Neem dan contact op met 
Wilma Geurtzen via mail: wilma@kamersmetaandacht.nl,
kijk op www.kamersmetaandacht.nl of geef je op voor een 
online informatiebijeenkomst (elke maand) via 
info@kamersmetaandacht.nl. 

GEZOCHT: Kamers met aandacht
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Tijdens de vergadering van de Kleine Kerkenraad van 15 februari jl. werd het 
volgende standpunt van de Protestantse Gemeente Nijmegen/Landwijk 
vastgesteld:

Standpunt geweld in Gaza

Stop het geweld in Gaza

De Protestantse Gemeente Nijmegen (PGN) is diep geroerd en geschokt 
over de situatie van de weerloze burgers in de Gazastrook, die met een 
aantal van ruim anderhalf miljoen opgesloten zitten in het laatste, zuidelijke 
stukje Gaza. Dát stukje zou veilig zijn, maar niets is minder waar. 
Met de dag worden de beelden, die via de media onze huiskamer binnen-
komen, schrijnender. Beelden die niet meer te bevatten zijn. Het gaat hier 
om opgejaagde mensen, nergens meer veilig en verstoten van nagenoeg 
alles: fatsoenlijk eten, schoon drinkwater, medicijnen en een ‘thuis’. 
Akelige ziektes liggen op de loer. Voor deze weerlozen is er nu een situatie 
ontstaan waarin niet meer te leven valt. 

De PGN is er diep door geroerd en roept niet alleen de classis Gelderland 
Zuid & Oost, maar vooral de generale synode van de PKN op om een 
heldere en ondubbelzinnige reactie te laten doorklinken; een reactie dat 
deze vorm van oorlog zo snel mogelijk moet stoppen!

Ongetwijfeld is er in deze kwestie sprake van een uiterst complexe 
achtergrond, waarbij historische en ook theologische overwegingen een rol 
spelen en plaats hebben. De huidige escalatie is daarbij het directe gevolg 
van de aanslag die Hamas op 7 oktober 2023 in Israël pleegde. Maar het 
huidige geweld kan ons inziens onmogelijk proportioneel worden genoemd 
en zal in geen enkel opzicht bijdragen aan de vrede in het land, dat zowel 
voor Israëli als voor Palestijnen als voor Christenen vaak als Heilig Land 
wordt beschouwd. Onze zorg betreft daarbij niet alleen het geweld dat 
wordt ondergaan, maar ook het geweld dat wordt gepleegd. Niet alleen 
de slachtoffers ook de daders van beide zijden belasten de ziel en doen 
trauma’s op.

Met alle mitsen en maren willen we de situatie niet meer ‘plat’ relativeren of 
wegkijken, en menen stelling te moeten nemen tegen het geweld dat Israëli 
en Palestijnen elkaar aandoen. In de huidige context voert het disproporti-
onele optreden van het Israëlische leger tegen het Palestijnse volk daarbij 
de boventoon. Het Palestijnse volk in Gaza is daarbij in een onmenselijke 
situatie komen te zitten en kan geen kant meer op.
Laten we ons uitspreken tegen dit geweld en bidden voor de vrede.

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen,

B. de Gooyert, voorzitter				    G. Hoek, scriba

Dit ‘statement’ werd breed verspreid, zowel binnen de gemeente als naar de 
Classis Gelderland Zuid & Oost en het moderamen van de Generale Synode. 
Van de laatste ontvingen wij het antwoord dat op de pagina hiernaast is afgedrukt.

 

Ruimte voor rouw

Tijd heelt geen wonden.
Tijd leert je leven met verdriet.
En wachten zeer geduldig
tot je weer schoonheid ziet
en tot de tederste herinneringen
zo diep vertakt zijn in je ziel
dat ze die zere plekken 
kunnen overgroeien.

Ruimte voor rouw is een groep 
die is bedoeld voor ieder die een 
dierbare verloren is aan de dood. 
Het is een vaste groep van maxi-
maal 8 deelnemers. We komen om 
de week samen op donderdag en 
hebben 6 bijeenkomsten met elkaar. 
Er zijn verschillende thema’s waarin 
we ervaringen delen en bemoe-
diging zoeken met bijvoorbeeld 
muziek en gedichten. 
Als u iemand verloren hebt, bent u 
van harte uitgenodigd mee te doen.

Wanneer:  donderdag 4 en 18 april, 	
	     16 en 30 mei en 13 juni
Tijd:          10.30 - 12.00 uur
Waar:        Ontmoetingskerk 
(Meijhorst 7033, Nijmegen)

De rouwgroep wordt geleid door 
pastor Joska van der Meer (Paro-
chie Heilige Drie-eenheid Nijmegen)
pastor Marije Klijnsma (Protestant-
se Gemeente Nijmegen/Landwijk)

Voor aanmelding en/of vragen over 
de groep of over uw deelname, 
kunt u contact opnemen met joska.
vandermeer@ontmoetingskerk.net 
en tel. 06 - 515 173 80
marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl 
en tel. 06 - 190 474 40

Met vriendelijke groet,

Joska van der Meer en 
Marije Klijnsma

Activiteit
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Datum: 8 maart 2024

Geachte kerkenraad van de Protestantse Gemeente Nijmegen,

Hartelijk dank voor uw mail van 16 februari 2024 waarbij u middels een bijgevoegd statement uw standpunt 
kenbaar maakt over de ontstane situatie in de Gazastrook.

U geeft aan diep geroerd en geschokt te zijn over de situatie van de burgers in de Gazastrook en de escala-
tie van het geweld. Die geschoktheid en die zorgen delen wij en hebben wij ook herhaaldelijk uitgesproken.

Ook de Protestantse Kerk heeft herhaaldelijk naar voren gebracht, dat dit leed en deze verwoesting ons tot 
in de ziel raken en het hart verscheurt. 'Wie zou niet wenen, die ziet wat er zich nu allemaal voltrekt in Israël 
en Gaza'. Dat wordt gezegd t.a.v. de terrorische aanval van Hamas op 7 oktober 2023 en t.a.v. de verwoes-
tende oorlog tussen Israël en Hamas met ongelofelijk dramatische gevolgen voor de bevolking van Gaza.
https://protestantsekerk.nl/nieuws/protestantse-kerk-onderstreept-belang-van-rechtvaardige-vrede-voor-jo-
den-en-palestijnen/

Wij hebben boodschappen van medeleven gestuurd aan de Joodse gemeenschap in Nederland en ook aan 
de Palestijns-christelijke en Joodse partners in Israël en Palestina.

Kerk in Actie is direct samen met het internationale kerkelijke netwerk een noodhulpactie gestart om de 
slachtoffers van het geweld in Israël en Gaza te voorzien van voedsel, water, medische benodigdheden en 
psychosociale hulp.

De Generale Synode heeft zich uitgesproken tegen het toenemend antisemitisme in Nederland. 
Als Protestantse Kerk hebben we bovendien van harte ingestemd met de Open Brief van de 
Raad van Kerken die op 30 november 2023 is gestuurd aan het kabinet.\

Hierin doet de kerk een dringend appèl op premier Rutte en de ministers Bruins Slot, Ollongren en 
Schreinemacher om zich in te zetten voor Palestijnse christenen, voor het behoud van de humaniteit
in Israël en de Palestijnse gebieden en om zich in te zetten voor een blijvend staakt-het-vuren.

Juist deze gezamenlijke oproep van negentien lidkerken en geassocieerde leden van de Raad maakt deze 
- en dus ook onze - oproep krachtig. Als Protestantse kerk onderstrepen we het belang van een onmiddel-
lijke vrijlating van alle gegijzelden, een blijvend staakt-het-vuren en internationale onderhandelingen gericht 
op een situatie waarin Joden veilig kunnen wonen in de staat Israël en Palestijnen veilig kunnen wonen in 
Israël en de Palestijnse gebieden.

We zeggen dit vanuit een verscheurd hart. Zoals hierboven ook al aangehaald: Wie zou niet wenen, die 
ziet wat er zich nu allemaal voltrekt in Israël en Gaza. Wie weet in deze een wijs woord te spreken? Vanuit 
deze verlegenheid weten we ons geroepen om ons als kerk in te zetten voor menselijke waardigheid - elk 
mensenkind is immers (even) kostbaar in de ogen van God -, rechtvaardige vrede en vreedzaam samenle-
ven. Ofwel voor shalom/salem in het Heilige Land. In de hoop dat juist ook hier recht en vrede elkaar zullen 
begroeten met een kus (Psalm 85:11).

Met hartelijke groet,
namens het moderamen van de generale synode,

Ds. Marco Batenburg,					     Ds. René de Reuver,
preses							       scriba
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Eekhoorn & Konijn
Op zoek naar een huis

Konijn lag uit te puffen. Hij had zijn rugzak naast zich neer-
gelegd. Sjonge jonge, dat was een vermoeiende tocht 
geweest. Hij pakte een worteltje uit zijn rugzak. Ja, hij had 
wel trek gekregen; daar had Eekhoorn gelijk in. En wat 
aardig dat die nu bessen aan het zoeken was voor hem. 
Misschien kon hij hier bij de boom wel een hol vinden, zodat 
hij in de buurt van Eekhoorn kon gaan wonen. 

O, daar kwam zijn nieuwe vriendje al aan met heerlijke 
besjes. “Ik zal je wel laten zien waar je die kan vinden”, 
zei Eekhoorn. 
“En nu ben ik benieuwd hoe jij gaat wonen. Bij mij zal 
het niet gaan, want ik zie wel dat jij niet in de boom kunt 
klimmen. ” O,” zei Konijn luchtig, “er zijn altijd overal holen. 
Ik vind er wel één en anders graaf ik een nieuw hol.” 
Eekhoorn keek bezorgd. “Maar hoe weet je dan of dat hol 
leeg is?” “Dat merk ik zo, hoor,” zei Konijn.

Hij hupte rond en zocht best lang. Eindelijk vond hij er 
eentje. Hij rook even en zette een pootje naar binnen, maar 
rende gelijk weg. 
Een akelig gegrauw klonk en ook Eekhoorn maakte dat hij 
weg kwam. “Dat is geen konijn!” riep Konijn verontwaardigd. 
“Dat is toch ook logisch, want in dit bos wonen geen konij-
nen”, zei Eekhoorn, “maar allerlei andere dieren, die ze wel 
roofdieren noemen. Kijk alsjeblieft uit, anders nemen ze je 
te pakken.” En Eekhoorn klom voor de veiligheid maar een 
eindje een boom in. Wat nu te doen?

“Dan graaf ik wel mijn eigen hol”, zei Konijn en begon te 
graven. Maar ver kwam hij niet, want overal zorgden de 
wortels van de bomen ervoor dat hij al snel moest stoppen. 
En het werd al donker. 
“We kunnen morgen pas weer verder gaan”, zei Eekhoorn, 
“maar je moet op een veilig plekje kunnen slapen. Ik weet 
wel een paar dichte struiken, waar je onder kunt liggen, 
en als we er dan nog wat bladeren bij gebruiken, ziet 
niemand je.” 

Ze waren een tijdje druk bezig, maar toen had Konijn toch 
zijn veilige plekje. “Slaap lekker!”, zei Eekhoorn en klom in 
zijn boom. “Tot morgen, Eekhoorn, en bedankt voor alles!” 
zei Konijn en viel gelijk in slaap.

Michèle en Hetty

Elke tweede zondag van de maand 
om 19.30 uur wordt in de Petruskerk 
(Schependomlaan 85) een cantate 
van J.S. Bach uitgevoerd. 
Met solisten, koor en orkest. Het 
slotkoraal wordt vooraf ingestudeerd, 
zodat iedereen dat kan meezingen. 
Iedereen is hartelijk welkom,  
de toegang is vrij. 

Voor meer informatie: www.bach-cantates-nijmegen.nl 

Zondag 14 april: BWV 104 - Du Hirte Israel, höre
De zondag waarvoor Bach deze cantate schreef, heet in het 
Luthers kerkelijk jaar: misericordias domini, de zondag van 
Gods barmhartigheid. De lezing daarvoor uit het Nieuwe 
Testament gaat over Jezus die als een goede herder zijn 
leven inzet voor zijn schapen. Maar het beeld van de goede 
herder zien we ook al in het Oude Testament, voor God die 
het volk Israël leidt. Zo is de tekst van het beginkoor ont-
leend aan Psalm 80. 

Geïnspireerd door dat beeld componeert Bach zijn cantate 
BWV 104 in een liefdevolle en sterk pastorale sfeer. Het 
grote openingsdeel is echt een smeekbede aan God om zich 
niet langer voor de gelovige te verbergen. Maar dan zingt de 
tenor dat hij uiteindelijk geheel zonder zorgen kan zijn omdat 
de goede herder hem behoedt, uitlopend in een arioso met 
drie maal herhaald “Gott ist getreu”. En hij vervolgt met een 
aria, met de twee oboi d’amore, waarin lang aangehouden 
noten tot uitdrukking brengen dat we soms vinden dat ons 
geduld toch nog wel erg op proef wordt gesteld. Daarna 
smeekt de bas de goede herder om diens leiding. En zingt 
vervolgens in een dankbare aria dat de hemel hier op aarde 
echt al een beetje zichtbaar is – zij het dat we nog wel door 
de “sanfte Todes-schlafe” heen zullen moeten om de hemel 
te bereiken. Het slotkoraal is een bewerking van Psalm 23. 

Bachcantate in de Petruskerk

Hutspot 
Hoe schrijf je een Hebreeuws woord in het Nederlands? 
Ik zeg: liefst zo dat je volgens de Nederlandse uitspraak-
regels de klank van het Hebreeuws zo dicht mogelijk 
benadert. Dat blijft voor mij een dingetje. Aanleiding om 
me weer eens lekker op te winden was de als altijd lezens-
waardige rubriek van Ton den Boon in Trouw, ditmaal over 
het woord gotspe.  
Aan het eind stelt Den Boon dat gotspe ontleend is aan het 
Hebreeuwse ‘hutspa’. Daar moest ik even op kauwen. Als 
Nederlandstalige van zekere leeftijd denk ik bij hutspa au-
tomatisch aan hutspot (wat ook het Hebreeuwse meervoud 
van hutspa zou zijn). Maar het woord in kwestie klinkt als 
choetspa en dat is wat mij betreft ook de juiste spelling.  
 
Choetspa komt overigens in de Bijbel niet voor, wel in oude 
rabbijnse teksten. Het heeft van oorsprong iets te maken 
met ontbloten, vooral van het gezicht, als teken van bruta-
liteit. Via het Jiddisch is het in het Nederlands beland als 
gotspe. Den Boon omschrijft dat terecht - en ook weer met 
een Hebreeuws woord - als ‘(goor) lef’.

Lees alle miniaturen op  
www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

     Hebreeuwse miniaturen
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Kerkenraad
Scriba: G. Hoek, tel. (024) 356 51 77,  
06 - 163 003 28 
e-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl 

Kerkelijk bureau 
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. 06 - 298 114 14 (dinsdag 10 - 12 uur) 
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters
Aanwezig in het Kerkelijk bureau op 
dinsdag 10-12 uur: tel. 06 - 298 114 14
Correspondentie: bij voorkeur per mail
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl
Penningmeester: Yvonne Sans 
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.  
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN

Algemene adressen

Over & Weer is het kerkblad van de 
Protestantse Gemeente 

Nijmegen/Landwijk

Wilt u kopij aanleveren? 
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk 
zondag 14 april aanleveren via:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl
Dit nummer verschijnt 30 april/1 mei. 

U kunt Over & Weer ook digitaal lezen:
www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/
over-en-weer

Adreswijzigingen en opzeggingen:
tel. 06 - 29811414, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Geen Over & Weer ontvangen?
Neem dan contact op met de redactie 
via mail of tel. 06 - 426 945 14. 

Medewerkers: Sabine Schols en 
Franz van Vlaanderen
(redactie), Cor Sikkens (fotografie)

Over & Weer rekeningnummer: 
NL04 INGB 0000 1264 36 
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending: Editoo (Arnhem)

Protestantse Gemeente Nijmegen / Landwijk Werkgroepen

Collectebonnen: boek 50 euro of een 
meervoud over naar rekening van CvK 
(zie hiernaast) o.v.v. ‘Collectebonnen’

Diaconaal bureau
Maranathakerk (zaal 4) 
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Geopend ma, di, do: 09.00 - 13.00 uur
tel. 06 - 426 945 14, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl 
Rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39 
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal werker
Theo van Driel, tel. 06 - 18193612
theodoor52@live.nl

Maranathakerk
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
www.maranathakerk-nijmegen.nl 

Koster: Willem van Tilburg,  
tel: (024) 355 45 20, e-mail: 
koster@maranathakerk-nijmegen.nl 
Sectiekas: rekening NL16 RABO 0373 
7260 23 t.n.v Sectiekas PGN-Stad
Bereikbaarheid pastoraat
Hendrik Jan Bosman,  
tel: (024) 354 1133 / 06 - 413 613 27 
e-mail: hendrik.jan.bosman@gmail.com

Ontmoetingskerk
Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
www.ontmoetingskerk.net
secretariaatpgn@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:  
via de website (zoek op ‘zaalbeheer’) 
Bereikbaarheid pastoraat
Zie pag. ‘Nieuws vanuit de vierplekken’
Auto-ophaaldienst: Annelotte de 
Bruijn, autodienst@pkn-nijmegen.nl 
of tel. 06 - 816 282 93

Kleine Bartholomeüskerk
Nieuwe Holleweg 2, 6573 DX Beek-
Ubbergen 
Bereikbaarheid pastoraat
Jeanette van der Zande
e-mail: jvanderzande8@upcmail.nl 
tel. 06-253 073 69

Oecumenische Studentenkerk
kerkgebouw: Erasmuslaan 9a
ds. Marieke Fernhout, tel. (024) 361 91 
88 (algemeen) mobiel: 06 - 234 366 53
e-mail: marieke.fernhout@ru.nl
website: www.ru.nl/studentenkerk

Luthers Zuid Nederland
kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
ds. Susanne Freytag, tel: 06-43955283, 
ds.freytag@ lutherszuidnederland.nl

Pompestichting
ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600 / 
mobiel: 06 - 229 875 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc
ds. Anneke de Vries, 
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen, 
e-mail: anneke.devries@radboudumc.nl 
tel. (024) 361 33 20

Canisius Wilhelminaziekenhuis
ds. Andrea Visser, tel. (024) 365 86 69 
e-mail: andrea.visser@cwz.nl 
 
Stichting Kalorama
ds. Berber Overdijk / Daniëlla Martina
tel. (024) 684 77 77

Stadskerk Nijmegen
mw. Diny Schotanus
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl

-  Beheer:       beheer@pkn-nijmegen.nl
-  Communicatie: 
            communicatie@pkn-nijmegen.nl
-  Diaconie:   diaconie@pkn-nijmegen.nl
-  Inspiratie: inspiratie@pkn-nijmegen.nl
-  Jeugd & Jongeren: 
  	            jeugd@pkn-nijmegen.nl
-  Liturgie & Eredienst: 
     	      eredienst@pkn-nijmegen.nl
-  Pastoraat: 
	      pastoraat@pkn-nijmegen.nl 

Colofon
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          •    nr 4 - zondag 14 april
          •    nr 5 - zondag 2 juni
          •    nr 6 - zondag 14 juli
          •    nr 7 - zondag 1 september
          •    nr 8 - zondag 6 oktober
          •    nr 9 - zondag 10 november
          •    nr 10 - zondag 15 december



We zijn welkom aan de tafel van de Heer. 
En dat mogen we gerust serieus nemen. 
Voor sommigen nog niet zomaar gemak-
kelijk, want hebben ze er wel ‘recht’ op? 

Er konden (en kunnen) wel eens flinke 
eisen aan deelname aan het avondmaal 
worden gesteld. In protestantse kring was het 
gebruikelijk dat je belijdenis moest hebben gedaan. 
Omdat op Goede Vrijdag vaak avondmaal werd gevierd, 
was de Palmzondag daarom dikwijls de belijdeniszondag. 

Maar de eisen konden verder gaan dan dat. Want als je ruzie 
had met iemand, moest dat eigenlijk vóór het avondmaal
worden goedgemaakt, en als die mogelijkheid niet bestond 
(of de kemphanen er niet toe konden komen om het bij te 
leggen…) dan was je niet waardig ‘aan te gaan’. Dat kon zelfs 
het hele zelfbeeld beheersen, want wie zou ‘voor Gods ogen 
kunnen bestaan’ als hij of zij diep in de ziel keek?

Moest je niet héél zeker zijn, om aan het 
avondmaal te durven gaan? Want wie niet 
waardig was kon zich ‘een oordeel eten,’ 
zoals in 1 Kor 11:28/29 toch te lezen staat? 

In sommige kerken ging (en gaat!) maar een 
handjevol mensen aan het avondmaal. Dat het 

avondmaal op deze manier ernstig genomen 
wordt is toe te juichen! Maar gezegd mag zijn dat 

de waardigheid om aan te mogen gaan, niet van 
mensen afhangt; dan zou het immers verdienste worden. 

En de belangrijkste boodschap van het protestantisme is dat 
we van en uit genade leven. 

Christus heet ons welkom, en dàt maakt ons waardig. 
Op die manier komen we bij uitstek aan het avondmaal in Hem 
tot onszelf. Wie dat in dankbaarheid kan ontvangen, ìs waardig. 
Als we desondanks weg zouden blijven, zouden we dan de 
genade niet ergens bezoedelen?

Ds Wouter Slob

Op de foto’s ziet u een impressie van de 
drukbezochte PVD-bijeenkomst op 20 februari.

Marjet de Haan vertelde aan de hand van 
beelden over haar ervaringen op de Bondeko 
school in Oeganda. Op pagina 9 leest u een 

verslagje van Addie Wanders.
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